
Uitnodiging
Beverwijk 

herdenkt de 
Holocaust

Op zondag 26 maart 2017 herdenkt de 
lokale gemeenschap van Beverwijk en 
Wijk aan Zee de moord op haar Joodse 
inwoners tijdens de bezettingsjaren. 
Dan is het 75 jaar geleden dat de 
deportaties begonnen. Met muziek en 
verhalen brengen we een eerbetoon 
aan onze Joodse gemeenschap. 

Ook vragen we aandacht voor de 
oprichting van het Nationaal Holocaust 
Namenmonument. De gemeente 
Beverwijk heeft onlangs besloten dit 
initiatief te ondersteunen door de 
namen van de vermoorde Beverwijkers 
te adopteren ten behoeve van dit 
monument. 

Inloop 11:15 uur Aanvang 12:00 uur   
Einde 13:15 uur

Locatie De Grote Kerk,  
Kerkstraat 37A te Beverwijk

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

Deze uitnodiging geldt voor uw  
gehele team. Mocht u de bijeenkomst 
kunnen bijwonen, verzoeken wij u  
zich aan te melden via  
beverwijkherdenkt@gmail.com

De initiatiefnemers  
Jan van der Linden, Alex van Luijn,  
Jacky de Vries (De Vrijstaat Roetz) 

De bijeenkomst is mogelijk gemaakt door bijdragen en hulp van: Buko, Max Mello, Marlo en de familie Scholten, De Wilde Ingenieurs Groep, Bloemsierkunst De Duinroos, het Kennemer  
Theater, Scheffer & Sminia Groep, Maickel Portz, Sound Rent, Kennemer Lichtdruk, Jan van der Linden en zijn archief, de gemeente Beverwijk, NH Media, De Vrijstaat Roetz, Henk Tijbosch  
Grafische Produkties, De Montessorischool Beverwijk, OBS De Sterrekijker, De Grote Kerk Beverwijk, de lokale muzikanten van Beverwijk en Wijk aan Zee, Niki Jacobs, Alexa van der Velden,  
Robin Aret, Musicalklas Beverwijk en vele anderen.  

Synagoge Beverwijk 
Foto: Collectie Jan van der Linden

Giel Pais Adolphina Gabriella (Dolly) Drilsma  
Zaandam 8-8-1936, Sobibor 5-3-1943

De Vrijstaat Roetz


